Dan volgt nu een intermezzo.
Het heilig avondmaal dat wij zo zullen vieren, symboliseert ons samenzijn, namelijk dat de Heer ons samengevoegd heeft tot één Lichaam en wij het Nieuwe Leven van Hem hebben ontvangen. 
Het is voor ons van fundamentele waarde. En daarom willen wij ons leven aan Hem geven, zodat Hij door ons heen kan werken en wij vrucht kunnen dragen. Wij bieden dus onze lege handen aan.
Al eerder heb ik gezegd in de ISvG, dat aanbieden hetzelfde is als aanbidden, hoewel wij dat in ons hedendaags Nederlands al helemaal kwijt zijn.
Nu wil ik graag elk heilig avondmaal afsluiten met een kort lied, waarin wij Hem met onze lippen en ons hart aanbidden.
Ik heb een grote voorliefde voor oude gospels van vroeger, uit de Filedelfiaperiode om het zo maar te zeggen. En dit lied wat ik heb uitgekozen wil ik u graag introduceren.
Het lied heet “Gloryland”. Ik zou het vertalen naar “Land van Heerlijkheid”. Het is een synoniem van de hemel.
De eerste keren is het meezingen nog even wennen denk ik, want eerst moet u de tekst natuurlijk kennen. Ik geef u de vertaling van de Engelse tekst, zodat u weet waar het lied over gaat.
Het lied gaat eigenlijk over 1thess.4
1Thess 4:13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
1Thess 4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
1Thess 4:15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
1Thess 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
1Thess 4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
1Thess 4:18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

De vertaling van de tekst:
Als je vrienden hebt in Gloryland. (Als je broeders en zusters hebt die ontslapen zijn)
Die voor ze stierven pijn hebben geleden, 
Dank God daarboven, zij zullen niet meer sterven, (Zij hebben immers ook het eeuwige leven!)
Ze zullen niet meer lijden

weent dan niet, vrienden, (ik wil niet dat gij bedroeft zijt, zei Paulus)
Ik ga naar huis, (onze toekomstverwachting is immers: Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; (de hemel / gloryland) en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. En wij vertroosten elkaar met deze Waarheid.
Daar boven zullen wij niet meer sterven, (in tegenstelling tot ons aardse leven)
Geen doodskisten zullen daar gebouwd worden,
Geen graven op die heldere kust.


De lammen zullen wandelen in Gloryland,
De blinden daarboven zullen zien,
De dove zal in Gloryland weer horen,
De stomme zal me praten,

Er zijn nog meer coupletten, met geweldige tekst, maar die zitten niet in deze uitvoering. De leadzanger is trouwens Ralph stanley.

Wat in dit lied centraal staat is ons samenzijn, niet naar het vlees, maar naar de geest. Alléén daarom hoeven wij niet bedroeft te zijn. De Heer heeft alle Wedergeboren broeders en zuster van alle gemeentelijke periodes samengevoegd tot één Lichaam en houdt ons de belofte voor dat onze toekomst met Hem is, in de Hemel.

Dit lied hoort u direct na het heilig avondmaal. Tot zover deze intermezzo.


	If you have friends in Gloryland
Who left because of pain,
Thank God up there, they’ll die no more
They’ll suffer not again



Then weep not friends, 
I‘m going home
Up there we’ll die no more
No coffins will be made up there
No graves on that bright shore


The lame will walk in Gloryland
The blind up there will see
The deaf in Gloryland will hear
The dumb will talk to me

----


Overige coupletten:



The doctor will not have to call
The undertaker – no
There’ll be no pain up there to bear
Just walk the streets of gold


We’ll need no sun in Gloryland
The moon and stars won’t shine
For Christ himself is light up there
He reigns of love divine


Then weep not friends, 
I’m going home
Up there we’ll die no more
No coffins will be made up there
No graves on that bright shore
	Als je vrienden hebt in Gloryland. 
Die voor ze stierven pijn hebben geleden, 
Dank God daarboven, zij zullen niet meer sterven, 
Ze zullen niet meer lijden


weent dan niet, vrienden, 
Ik ga naar huis, 
Daar boven zullen wij niet meer sterven, 
Geen doodskisten zullen daar gebouwd worden,
Geen graven op die heldere kust.

De lammen zullen wandelen in Gloryland,
De blinden daarboven zullen zien,
De dove zal in Gloryland weer horen,
De stomme zal me praten,

----
Onderstaande coupletten zijn niet ingesloten in de korte versie die we na het heilig avondmaal zingen.
*** google vertaling ***


De arts zal niet te bellen
De begrafenisondernemer - geen
Er zal geen pijn daar te dragen zijn
Gewoon lopen de straten van goud


We zullen geen zon in Gloryland nodig
De maan en de sterren zal niet schitteren
Voor Christus zelf is licht daarboven
Hij regeert van goddelijke liefde


Dan weent niet vrienden,
Ik ga naar huis
Daar gaan we niet meer sterven
Geen doodskisten zal er worden opgebouwd
Geen graven op die heldere wal




[bookmark: _GoBack]Hier vind u de video van het audiomateriaal dat wordt gebruikt in de ISvG.
https://www.youtube.com/watch?v=eOkdZr0HMAc
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